
 

 

 

 

 
    

 
Nieuwsbrief 30 januari - 6 februari 2026 

 
 

Kerkdiensten 

Zondag 1 februari 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden. Viering Heilig Avondmaal, 
m.m.v. het koor Esperança uit Kwintsheul 

Collecten: 1. De Tien: A Cup for Humanity 2. Kerk in Actie: Bangladesh 
 
Komende diensten 

Zondag 8 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Zondag 15 februari 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn 

 
Bij de dienst van 1 februari 
Op deze zondag staat het werelddiaconaat centraal. Het is altijd goed om buiten onze 

eigen kaders en grenzen te kijken naar mensen die onze hulp hard kunnen gebruiken. 
We horen die overbekende woorden van Jezus: de zaligsprekingen. Maar horen we nog 

hoe radicaal ze eigenlijk zijn? Vaak zijn ze moralistisch uitgelegd: zalig ben je als je 
zachtmoedig genoeg bent, als je zuiver genoeg bent, als je vredelievend genoeg bent. 
Maar staat dat er wel? Er staan indicatieven: ‘Zalig zijn … niet ‘zalig word je..’ Jezus 

leert ons heel anders naar de wereld kijken, niet naar hen die geslaagd, succesvol, rijk 
en sterk zijn. Hij verbindt zich juist met mensen aan de rand. Hij leert ons anders naar 

het leven te kijken en daarnaar te handelen. We gaan het oefenen als we samen brood 
en wijn delen in het Avondmaal. Je hoeft niet eerst van alles en nog wat te bewijzen 
voordat je deel kunt nemen. Nee, het is eerder andersom; laat los wat tussen jou en 

God, tussen jou en die ander in staat en maak een nieuw begin. Dan is het Koninkrijk 
der hemelen dichtbij! Ik hoop u allemaal te ontmoeten. 

Ds. Dennis Verboom 

 

Van de Diaconie 

1e Collecte voor Streekverband De Tien 
A Cup for Humanity 

De visie van A cup for humanity is een wereld waarin overlevenden van conflicten en 
genocide mondiger worden gemaakt, gemeenschappen herstellen en toekomstige 
generaties in vrede leden. 

Hun missie is ondersteuning, onderwijs en empowermentprogramma’s te bieden aan 
mensen die getroffen zijn door oorlog en genocide in Rwanda en de regio rond de Grote 

Meren. 
 

Om dit te bereiken maakt ACfH gebruik van specifieke activiteiten en methodes: 
• Onderwijs: De organisatie gebruikt onderwijs als middel om hoop en waardigheid te 
herstellen. 

• Traumaverwerking: het aanbieden van traumaverwerking is een essentiële activiteit 
ter ondersteuning van overlevenden en het bevorderen van het welzijn in de 

gemeenschap. 
• Vrouwenemancipatie: ACfH zet zich in voor initiatieven ter bevordering van 
vrouwenemancipatie als onderdeel van haar inspanningen om hoop en waardigheid te 

herstellen. 
• Directe hulpverlening: Specifieke voorbeelden van activiteiten zijn “een kind helpen 



 

 

terug te keren naar school”en “een maaltijd verzorgen tijdens onze jaarlijkse 

herdenking”. Deze acties weerspiegelen het geloof van de organisatie in mededogen en 
saamhorigheid. 

 
 

 
 

2e collecte Kerk in Actie: Beter bestand tegen klimaatverandering in 

Bangladesh 
 

                  

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 

cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel 
zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. 
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering 

zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om 
gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 

overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om 

bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte of maak je 
bijdrage over op NL 90 RABO 0368 1000 49 t.n.v.Diaconie ZWO protestantse 

Gemeente De Lichtbron o.v.v. KiA Bangladesh. 
 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 
 



 

 

Inzameling voor de Voedselbank Westland 

Op 18 januari hebben we als diaconie ongeveer 
35 boodschappentasjes uitgedeeld aan de 

bewoners in de straten rondom De Lichtbron. 
We hebben aangebeld en verteld dat we als 
kerk een inzameling gingen houden voor De 

Voedselbank Westland met de vraag of ze 
wellicht mee wilden helpen inzamelen. In totaal 

hebben we 16 boodschappentasjes met 
levensmiddelen vanuit de buurt terug mogen 
ontvangen. Een mooie samenwerking als 

"buren" vinden we. 
Afgelopen zondag heeft u ook uw gulle gift voor 

de voedselbank gegeven en wij zijn heel blij met 
het resultaat van deze actie. 
In totaal hebben we 8 kratten en 3 dozen met 

levensmiddelen kunnen vullen en kunnen afleveren bij De Voedselbank. 
Hartelijk dank hiervoor. 

 
 

 

 

Om over na te denken 

Onze glazenwasser wil nooit binnenkomen, maar wel een warme kop koffie. Dus vinden 
onze gesprekken in de deuropening plaats. Hij is een bijzonder mens, die gevraagd en 

ongevraagd zijn mening geeft. Soms letterlijk van de daken schreeuwend, dat die “luie 
studenten niks doen van onze centen en nu maar eens aan het werk moeten gaan”. 
Best begrijpelijk dat hij niet door iedereen gewaardeerd wordt. Onze buurjongens 

(studenten) vluchten meestal naar binnen als ze ‘s zomers buiten studeren.  
Ook kan hij heel belangstellend zijn, door nog maanden later te vragen hoe het met je 

gaat, als je met een verbandje om je arm gelopen hebt. Zo nu en dan is hij in een 
filosofische stemming en die gedachten deelt hij dan met mij. De laatste keer vertelde 
hij dat hij tot de conclusie gekomen was, dat we toch maar in een mooi landje wonen, 

waar we het zo slecht nog niet hebben. Vervolgens noemde hij een reeks landen, waar 
het een stuk minder prettig wonen is. Ik was het hartelijk met hem eens dat dit alle 

reden tot dankbaarheid is en dacht aan dit gedicht van E. IJskes-Kooger:  
 
Hoe houd ik van dit kleine Nederland. 

Hoe houd ik van zijn dorpen, zijn gehuchten, 
Zijn lage landen en zijn hoge luchten, 

Zijn zee, zijn duinen en zijn brede strand.  
 
Hoe houd ik van de late avondzon 

Die in de ruiten van een schuur weerspiegelt, 
Van ’t riet dat op het donk’re water wiegelt, 

En ruist of ’t een vertelseltje begon.  
 
Hoe houd ik van de torens in het groen. 

Hoe houd ik van de wijde vergezichten, 
de bloesemende bomen, die als lichten 

ons aan de nieuwe aarde denken doen. 
 
O God hoe houd ik van dit kleine land! 

Hoe dankbaar ben ik dat ik hier mag leven, 



 

 

dat Gij mij hier een plekje hebt gegeven 

waar ik mag voortgaan aan Uw vaderhand. 
(DMB) 

 
Meeleven 
We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 

dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 
mag of liever niet.  

Ook denken we aan allen die niet met naam vermeld willen worden. Uw verdriet, 
gemis, pijn en ongemakken zijn bekend bij onze Hemelse Vader. En we zijn met elkaar 
verbonden in onze gebeden. 

We feliciteren alle jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! (DMB) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Actie Kerkbalans 2026 
Heeft u al het formulier voor de Actie Kerkbalans ingevuld?  
Als uw Kerkbalansloper nog niet bij u is geweest om het formulier op te halen, legt u 

dan alvast het strookje klaar? U mag het natuurlijk ook bij de loper in de brievenbus 
doen.  

 
Gids 2026 
De nieuwe Gids 2026 van de Lichtbron is verspreid, tegelijk met de papieren van de 

Actie Kerkbalans. De Kerkbalans-lopers kregen regelmatig vragen waarom niet 
iedereen in de nieuwe gids is opgenomen. 

Het zit zo: vorig jaar bij de Actie Kerkbalans is door middel van een formulier aan alle 
leden gevraagd om hun gegevens te actualiseren. Een grote meerderheid heeft dit 
gedaan.  

Daarnaast hebben is vanwege privacywetgeving toestemming gevraagd om de 
gegevens in de nieuwe gids te mogen vermelden. Een meerderheid heeft daarvoor 

toestemming gegeven. 
Dat betekent echter wel dat iedereen die het formulier niet heeft geretourneerd of geen 

toestemming heeft gegeven, niet in de Gids 2026 staat. 
Dat er veel namen gemist worden in de Gids 2026 zegt wel wat over de betrokkenheid 
bij de gemeente. Voor ons als kerkenraad iets om over na te denken... 

Peter van 't Wout, voorzitter kerkenraad. 
 

Verslag Grote Kerkenraad d.d. 12 januari 2026 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een stukje uit het AD van Rennie 
Rijpma over Palmzondag waarin ze verschillende wereldleiders vergelijkt. Wereldleiders 

met oog voor het volk en wereldleiders die zich laten leiden door geld en macht. 
Daarna gaat hij voor in gebed.  

Er wordt besloten op 14 juni 2026 een extra Avondmaal te houden.       



 

 

De bijzondere diensten zijn over het algemeen als zeer positief ervaren. Voor een 

aantal vieringen waren er extra aandachtspunten/opmerkingen: 
- Gedachteniszondag: Herdenken aan het begin was heel mooi. 

- Ouderenkerstviering: Leuk kinderkoor, goede sfeer met veel mensen. Een minpuntje 
was dat men doorging met bedienen onder het gebed. 

- Kinderkerstwandeling: Volgend jaar meer betrokkenheid vanuit de kerkenraad. 

Proberen school erbij te betrekken, was nu niet betrokken. 
- Kerstavonddienst: nieuw tijdstip zorgde voor goede opkomst. 

- Eerste Kerstdag: Voorkeur voor blijmoediger herkenbare kerstliederen. 
- Nieuwjaarsochtenddienst: Justin was een leuke toevoeging.  
Bijzondere diensten in de komende maanden: 

1 februari: Kliederkerk om 16:00 uur in de Jozefschool. 
6 februari: Pop op het orgel met Christiaan Hutter als organist. Aanvang: 19:30 uur. 

Het voorstel om dit ook een keer in een reguliere dienst te doen wordt goedgekeurd. 
De dienst van 3 mei zal deze invulling krijgen met Jan Zonneveld als voorganger en 
Nico de Korte als organist. 

5 juli: zomerdienst met activiteit buiten. 
De collectemandjes worden verplaatst van de linkerkant naar de rechterkant (bij de 

collectezakken). De voorganger en dienstdoende ouderling gaan voor het podium 
staan. Dit zal ingaan op 25 januari 2026. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Op 25 januari is er een actie van de Voedselbank. Deze keer worden ook de 
omringende straten van onze kerk meegenomen. Op 18 januari krijgen zij een 

boodschappentas met boodschappenlijstje. Deze gevulde tas kunnen ze zaterdag 24 
januari inleveren bij de kerk. 
Het college van kerkrentmeesters meldt dat de begroting van de kerk en de diaconie 

beide door de PKN zijn goedgekeurd. Tevens is het kapotte koffiezetapparaat 
vervangen. 

Actie Kerkbalans begint woensdag 14 januari. 
De voorzitter spreekt het censura morum uit en Sjoukje sluit af met een gebed over 
het nieuwe jaar. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gesprekskring 
Dinsdag 3 februari om 10.00 uur is er weer gesprekskring. De informatie is vorige 

maand al rondgestuurd. We gaan aan de slag met een aantal gelijkenissen. Hopelijk 
kan het nu wel doorgaan. (DMB) 
 
Popmuziek op kerkorgel 
Vrijdagavond 6 februari a.s. om 20.00uur zal Christiaan Hutter op het kerkorgel van “De Lichtbron” 
(Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen)  popmuziek spelen.  Hij heeft een mooi programma 
samengesteld met onder andere nummers van  Coldplay, Direct, Adele en Racoon.Er is ook gelegenheid 
om met enkele nummers uit volle borst mee te zingen.Beslist de moeite waard om te komen luisteren 
en te genieten! (toegang is gratis) 

Agenda 
1 februari 16.00 uur Kliederkerk in de St.Jozefschool in Wateringen 

3 februari 10.00 uur Gesprekskring in De Lichtbron 
6 februari 20.00 uur Popmuziek op kerkorgel door Christian Hutter in De Lichtbron  
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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